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Beste	  ouders	  en	  allerliefste	  leden,	  
	  
De	  vakantie	  is	  op	  z’n	  einde	  en	  ons	  kamp	  in	  Adinkerke	  lijkt	  alweer	  veel	  te	  lang	  geleden.	  Wij	  
hebben	  een	  enorm	  fijn	  kamp	  gehad	  met	  alle	  enthousiaste	  leden.	  Er	  werd	  gelachen,	  
gespeeld,	  gewandeld	  en	  we	  hebben	  er	  vooral	  heeeeeeeel	  hard	  van	  genoten!	  	  
	  
Deze	  zomer	  namen	  we	  afscheid	  van	  heel	  wat	  leiding	  die	  een	  vaste	  waarde	  waren	  voor	  de	  
gidsen.	  Hiervoor	  willen	  wij	  ze	  toch	  nog	  graag	  eens	  bedanken.	  Ze	  zullen	  gemist	  worden!	  
Maaaaaar	  er	  staat	  dan	  ook	  een	  heel	  nieuwe	  en	  frisse	  leidingsploeg	  klaar	  om	  er	  elke	  
zaterdag	  weer	  het	  beste	  van	  te	  maken.	  
	  
Ook	  de	  groepsleiding	  is	  veranderd.	  Wij	  (Ine,	  Fien	  en	  Charlotte)	  vervangen	  Luna	  en	  Fien.	  
Wij	  vinden	  het	  super	  spannend,	  maar	  hebben	  er	  ook	  enorm	  veel	  goesting	  in!	  	  
	  
Het	  jaarthema	  is	  dit	  jaar	  ‘allemaal	  abnormaal”.	  Hiermee	  benadrukken	  we	  dat	  abnormaal	  
zijn	  niet	  bestaat.	  De	  kracht	  van	  omgaan	  met	  elkaar	  ligt	  niet	  in	  verschillen	  wegwerken,	  
voldoen	  aan	  een	  ideaalbeeld	  of	  hokjes	  afbakenen.	  De	  kracht	  van	  omgaan	  met	  elkaar	  ligt	  
in	  verschillen	  aanvaarden,	  waarderen	  en	  er	  de	  meerwaarde	  van	  (h)erkennen.	  Zowel	  bij	  
jezelf	  als	  bij	  een	  ander!	  
	  
Wij	  staan	  alvast	  te	  springen	  om	  er	  weer	  een	  geweldig	  jaar	  vol	  leuke	  spelletjes	  en	  grappige	  
momenten	  van	  te	  maken.	  Jullie	  ook?	  Hopelijk	  zien	  we	  jullie	  elke	  zaterdag	  aan	  ons	  lokaal!	  
Stevige	  Linker,	  	  
	  
Flinke	  Wasbeer	   	   	   	   	   	   	   	   Charlotte	  Hens	  	  
Levensgenietende	  Orang-‐Oetang	   	   	   	   	   	   Fien	  Janssen	  
Charmante	  Vink	   	   	   	   	   	   	   	   Ine	  Broothaerts	  	  
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Zoals	  het	  gezegde	  zegt:	  “goede	  afspraken	  maken	  goede	  vrienden…”	  
	  
Je	   hoort	   wel	   eens	   dat	   liefde	   een	   werkwoord	   is,	   iets	   waaraan	   je	   actief	   moet	  
‘sleutelen’.	   Hetzelfde	   kan	   je	   eigenlijk	   zeggen	   van	   een	   jeugdbeweging.	   Het	  
groepsgebeuren	  dat	  hier	   centraal	   staat,	   komt	  er	  niet	   zomaar:	  het	   is	   een	   resultaat	  
van	  de	  inzet	  van	  ieder	  lid	  van	  de	  groep.	  Dit	  simpele	  gegeven	  heeft	  tot	  gevolg	  dat	  de	  
groep	   staat	   of	   valt	   met	   de	   mensen	   waaruit	   ze	   bestaat.	   Pas	   als	   iedereen	   actief	  
meesleutelt,	  meespeelt	  en	  meewerkt,	  kan	  er	   iets	  moois	  ontstaan.	  Wij	  verwachten	  
dan	   ook	   dat	   elk	   lid	   van	   onze	   groep	   probeert	   om	   altijd	   naar	   de	   vergadering	   	   te	  
komen.	  Als	   je	  toch	  eens	  niet	  op	  een	  vergadering	  aanwezig	  kan	  zijn,	  geef	   je	   leiding	  
dan	  een	  seintje;	  het	  maakt	  voor	  hen	  het	  plannen	  een	  heel	  stuk	  gemakkelijker.	  

Een	  belangrijk	  kenmerk	  van	  scouting	  is	  eenvoud.	  Bijvoorbeeld	  op	  kamp	  gaan	  zonder	  
al	  die	  luxe.	  Ook	  op	  zaterdagen	  mogen	  we	  dit	  back-‐to-‐basics	  principe	  niet	  vergeten:	  
spelen,	  daar	  gaat	  het	  om!	  En	  dit	  gaat	  veel	  beter	  zonder	  gsm’s,	  mp3’s,	  snoep,…	  

Verder	   vinden	  we	  het	   belangrijk	   om	  het	   begin	   en	   einde	   van	  een	   vergadering	  nog	  
even	  mee	  te	  delen.	  Een	  vergadering	  begint	  stipt	  om	  14u	  en	  eindigt	  om	  17u.	  Kom	  op	  
tijd,	   laatkomers	   kunnen	   de	   planning	   zodanig	   in	   de	   war	   sturen	   en	   dat	   is	   voor	  	  
niemand	   leuk.	  Voor	  de	  ouders:	   tijdens	  de	  voorbereidingen	  van	  de	  activiteiten	  kan	  	  
de	   leiding	   geen	   opvang	   garanderen.	   Vanaf	   13.45u	   tot	   17.15u	   staat	   de	   leiding	  	  
volledig	   ter	   beschikking	   van	   de	   leden.	   Verder	   is	   het	   belangrijk	   dat	   de	   ouders	   niet	  
achter	  de	  haag	  komen.	  Dit	  is	  enkel	  voor	  leden	  en	  leiding.	  

	  
	  
	  

	  

Het	   lidgeld	   bedraagt	   38	   euro.	   Van	   deze	   38	   euro	   geven	   we	   per	   lid	   32	   euro	   	   aan	  
Scouts	  en	  Gidsen	  Vlaanderen.	  Deze	  worden	  dan	  gebruikt	  voor	  de	  	  verzekeringen.	  De	  
overige	  6	  euro	  gaat	  naar	  de	  tak	  waar	  uw	  dochter	  in	  zit	  en	  zal	  	  gaan	  naar	  de	  aankoop	  
van	   vieruurtjes,	  materiaal	   voor	   een	   kookvergadering,..	   Indien	   het	   lidgeld	   nog	   niet	  
gestort	   is	  kan	  dit	  op	   rekeningnummer	  BE45	  8538	  4998	  7689	   	  met	  vermelding	  van	  
voor-‐	  en	  achternaam	  en	  tak	  waar	  uw	  dochter	  dit	  jaar	  start.	  

HET	  LIDGELD	  
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Wij	   vinden	  het	  enorm	  belangrijk	  dat	   alle	   kinderen	  naar	  de	  gidsen	  kunnen	  komen,	  
ook	   deze	   bij	   wie	   het	   thuis	   financieel	   wat	   moeilijker	   is.	   Zowel	   Scouts	   en	   Gidsen	  
Vlaanderen	  als	  wijzelf	  hebben	  middelen	  ter	  beschikking	  om,	  indien	  nodig,	  ouders	  bij	  
te	   staan	   bij	   lidgeld,	   weekendgeld,	   kampgeld,..	   U	   kan	   hiervoor	   steeds	   terecht	   bij	  
iemand	  van	  de	  tak	  en/of	  groepsleiding.	  Zij	  zullen	  samen	  met	   jullie	  op	  een	  discrete	  
manier	  naar	  een	  oplossing	  zoeken.	  

	  
	  
	  

	  

Hoewel	  het	  gidsenjaar	  nog	  maar	  juist	  van	  start	   is	  gegaan,	  blikken	  we	  al	  heel	  graag	  
even	  vooruit	  naar	  de	  vakantie.	  Net	  als	  ieder	  jaar	  sluiten	  we	  ook	  dit	  jaar	  af	  met	  een	  
onvergetelijk	  kamp.	  We	  geven	   jullie	  nu	  al	  de	  datums	  van	  het	  kamp	  zodat	   jullie	  bij	  
het	  plannen	  van	  een	  vakantie	  hiermee	  rekening	  kunnen	  houden.	  

20	  tot	  30	  juli:	  kampperiode	  voor	  jins,	  gidsen	  en	  jonggidsen	  
23	  tot	  30	  juli:	  kampperiode	  voor	  woudlopers	  en	  kabouters	  
25	  tot	  30	  juli:	  kampperiode	  voor	  kapoenen	  

	  

Als	  je	  meegaat	  op	  kamp	  verwachten	  we	  wel	  dat	  je	  een	  volledig	  kamp	  aanwezig	  bent	  
(van	   vertrek	   tot	   aankomst);	   dit	   omwille	   van	   verschillende	   organisatorische	   en	  
groepsvormende	  redenen.	  Het	  is	  niet	  de	  bedoeling	  dat	  leden	  vroeger	  vertrekken	  of	  
later	   aankomen	   ten	   gevolge	   van	   andere	   kampen	   of	   vakanties.	   Indien	   deze	   regel	  	  	  
toch	   problemen	   vormt	   kan	   je	   steeds	   terecht	   bij	   de	   groepsleiding.	   Hun	   gegevens	  
staan	  achteraan	  in	  het	  gidsenkrantje.	  

	  
	  
	  

	  

Kijk	  zeker	  ook	  eens	  op	  onze	  site	  en	  facebookpagina	  
	  

http://www.gidsenmol.be	  	  
	   	  	  	  	  	  Gidsen	  Mol-‐Centrum	   	  
Hier	  kan	  je	  de	  takprogramma’s,	  foto’s,	  gegevens	  leiding,	  uitleg	  bij	  de	  totems,	  
verhalen	  van	  de	  vergaderingen	  en	  nog	  veel	  meer	  op	  terugvinden!	  

OP	  KAMP	  

GIDSEN	  OP	  HET	  WERELDWIJDEWEB	  
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Het	  groepscomité	  voorgesteld	  
	  

Het	  groepscomité	  is	  een	  groep	  van	  oud-‐leiding	  en	  ouders	  die	  op	  een	  
praktische	  en	  financiële	  manier	  de	  werking	  van	  de	  Gidsen	  Mol-‐Centrum	  
ondersteunt.	  

Wat	  doet	  het	  groepscomité?	  
	  

Onderhoud	  en	  verhuur	  van	  het	  lokaal	  
• We	  doen	  regelmatig	  tuinonderhoud.	  
• We	  voeren	  kleine	  en	  grote	  herstelwerken	  uit.	  
• We	  plannen,	  orginseren,	  bekostingen	  'grote'	  renovaties	  zoals	  het	  

vernieuwd	  sanitair,	  het	  jinlokaal,	  verwarmingsketel.	  Dit	  jaar	  hebben	  we	  ook	  werk	  
gemaakt	  van	  de	  nieuwe	  keuken.	  

• We	  organiseren	  de	  verhuur	  van	  het	  lokaal	  voor	  jeugdkanpen	  in	  de	  paas-‐en	  
zomervakantie.	  

• We	  betalen	  nutsvoorzieningen.	  
• ...	  

	  
Kamp	  
• We	  huren	  de	  grote	  circustent	  en	  koelwagen.	  
• We	  organiseren	  en	  bekostingen	  het	  vervoer	  van	  de	  materiaalcontainers.	  
• De	  leiding	  organiseert	  de	  bezoekdag,	  wij	  zorgen	  voor	  de	  maaltijd	  op	  de	  

bezoekdag.	  

	  
We	  organiseren	  een	  eetdag	  en	  het	  gidsencafé:	  ontmoetingsdag	  voor	  ouders,	  (oud)leiding,	  
sympathisanten	  en	  leden.	  

	  
We	  bieden	  een	  financiële	  ondersteuning	  van	  het	  buitenlandskamp.	  

	  
Inkomsten	  bekomen	  we	  uit:	  eetdagen,	  verhuur	  van	  het	  lokaal,	  subsidies.	  

	  
	  
	  

WELKOM	  OM	  JE	  AAN	  TE	  SLUITEN	  BIJ	  DIT	  ENTHOUSIASTE,	  GEZELLIGE	  EN	  SFEERVOLLE	  
GROEPSCOMITE!	  

-‐-‐	  >We	  zijn	  nog	  op	  zoek	  naar	  handige	  mannen	  en	  vrouwen	  <-‐-‐	  
Helpende	  handen	  ook	  steeds	  welkom	  voor	  	  	   Vier	  keer	  per	  jaar	  is	  er	  een	  vergadering	  
het	  lokaalonderhoud	  en	  op	  eetdagen	  

	   	  
Wil	  je	  meer	  informatie?	  Spreek	  ons	  gerust	  aan.	  Of	  mail	  naar	  
groepscomite@gidsenmol.be.	  Bellen	  kan	  op	  het	  nr:	  0491	  96	  68	  33	  
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Waarom,	  wat,	  waar?	  
Wat	  het	  uniform	  betreft,	  gelden	  binnen	  onze	  groep	  volgende	  regels:	  
-‐ De	  kapoenen	  moeten	  tijdens	  elke	  vergadering	  het	  ‘sjaaltje’	  dragen.	  
-‐ De	  kabouters,	  woudlopers,	  jonggidsen	  en	  gidsen	  dragen	  naast	  het	  ‘sjaaltje’	  ook	  
het	  beige	  gidsenhemd.	  

Het	  groene	  rokje,	  de	  groene	  trui	  en	  broek	  en	  het	  bordeaux/blauwe	  T-‐shirt	  kunnen	  
hierbij	  gedragen	  worden.	  Dit	  is	  echter	  niet	  verplicht.	  Het	  sjaaltje	  kan	  enkel	  bij	  ons	  in	  
de	  groep	  aangekocht	  worden	  aan	  12	  euro.	  Evenals	  de	  groepseigen	  blauwe	  T-‐shirtjes	  
aan	  8	  euro.	  
Het	  hemd,	  de	  rok,	  de	  broek,	  het	  bordeaux	  T-‐shirt	  en	  de	  trui	  kan	  je	  kopen	  in	  één	  van	  
de	  Scoutshops	  die	  je	  in	  vele	  steden	  vindt.	  (Antwerpen,	  Hasselt,	  Leuven,	  Gent,..)	  

Met	   dit	   uniform	   willen	   we	   naar	   de	   buitenwereld	   toe	   tonen	   dat	   we	   één	   groep	  
vormen	  en	  dat	  we	   trots	   zijn	  op	  ons	   scouts-‐zijn.	  De	  groepsdas	   geeft	   aan	  uit	  welke	  
groep	   we	   komen	   en	   zorgt	   door	   de	   reflecterende	   strook	   eveneens	   voor	   onze	  
veiligheid.	  Bovendien	  zien	  we	  dit	  uniform	  als	  een	  soort	  bewegingskledij.	  We	  menen	  
dat	   de	   kinderen	   zich	   binnen	   onze	   jeugdbeweging	   eens	   goed	   kunnen	   en	   mogen	  
uitleven.	  Daarom	  is	  het	  ook	  belangrijk	  om	  op	  elke	  activiteit	  kleren	  aan	  te	  doen	  die	  
vuil	  mogen	  worden!	  

Tweedehandsuniformen	  
In	   onze	   groep	   is	   er	   ook	   de	   mogelijkheid	   om	   tweedehandsuniformen	   te	   kopen:	  
hemden,	   rokken,	   shorten	  en	   truien	   zijn	   te	   verkrijgen	   aan	  een	  prijs	   van	  12,5	   euro.	  
Indien	   je	   geïnteresseerd	   bent,	   spreek	   gewoon	   iemand	   van	   de	   leiding	   aan.	   We	  
kunnen	   echter	   niet	   garanderen	   dat	   alle	   maten	   voorradig	   zijn;	   we	   zijn	   immers	  
afhankelijk	   van	   de	   (oud)-‐leden	   die	   hun	   oude	   uniformen	   aan	   ons	   willen	  
doorverkopen.	  

BIJ	  DEZE	  EEN	  WARME	  OPROEP	  AAN	  ALLE	  LEDEN	  OM	  OUDE	  UNIFORMEN	  BIJ	  ONS	  
BINNEN	  TE	  BRENGEN.	  WIJ	  NEMEN	  ZE	  MET	  PLEZIER	  VOOR	  12,5	  EURO	  OVER!	  

De	  kentekens	  
Ons	  uniform,	  en	  in	  de	  eerste	  plaats	  ons	  hemd,	  wordt	  gesierd	  met	  kentekens.	  De	  
voornaamste	  zijn	  het	  jaarteken,	  het	  takkenteken	  en	  het	  groepslintje.	  Alle	  tekens	  
hebben	  een	  vaste	  plaats	  op	  het	  gidsenhemd.	  Het	  groepslintje	  krijg	  je	  bij	  je	  
allereerste	  inschrijving	  en	  het	  jaarteken	  ontvang	  je	  elk	  jaar	  opnieuw	  van	  je	  leiding.	  
De	  overige	  tekens	  zijn	  te	  koop	  bij	  de	  Scoutshops	  of	  De	  Zwerver.	  Het	  belofteteken	  
krijg	  je	  van	  je	  leiding	  als	  je	  de	  belofte	  hebt	  gedaan.	  Niet	  zomaar	  op	  je	  hemd	  hangen!	  
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Zo	  hoort	  het	  
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02/09 Startdag + Kennismaking 

 

09/09  Het Beest en Belle 

 

16/09  Geen activiteit: de leiding gaat op weekend 

 

23/09 Duimpje Klein 

 

30/ 09 Poesse-Aster 

 

 07/10 Griet en Hansje  

 

14/10 De gekatte Laars 

 

21/10 Groepsgeldactiviteit  

(verdere info volgt) 

 

28/10 Stepelreeltje 

 

04/11 Het eendje lelijk 

 

11/11 Weekend Woohoooo  

(verdere info volgt) 

 

18/11 De geit en de 7 wolfjes 

 

  25/11 Witje Sneeuw 

 

02/12 Klaasje Sinter 

 

09/12 Avondactiviteit -18u30 tot 20u30 

 

16/12  Laatste avondactiviteit -18u30 tot 20u30 (verdere info volgt) 
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WOUDLOPERPLANNING	  

	  

	  

	  

 
 
 
 
 

2/09	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Terug	  van	  weggeweest	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  9/09	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  De	  bom	  is	  gebarsten	  
16/09	  	  	  	  	  	  	  	  Zoals	  het	  klokje	  thuis	  tikt,	  tikt	  het	  nergens	  (geen	  activiteit!)	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  23/09	  	  	  	  	  	  	  	  Door	  de	  bomen	  het	  bos	  niet	  meer	  zien	  
30/09	  	  	  	  	  	  	  	  Iets	  in	  de	  verf	  zetten	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  7/10	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Beter	  van	  een	  stad	  dan	  van	  een	  dorp	  
14/10	  	  	  	  	  	  	  	  Een	  gek	  kan	  meer	  vragen	  dan	  100	  wijzen	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  21/10	  	  	  	  	  	  	  	  Hou	  je	  wafel!	  
28/10	  	  	  	  	  	  	  	  Waar	  rook	  is,	  is	  vuur	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  4/11	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Zo	  blind	  als	  een	  mol	  
11/11	  	  	  	  	  	  	  	  Door	  het	  oog	  van	  de	  naald	  kruipen	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  18/11	  	  	  	  	  	  	  	  Zo	  rood	  als	  een	  kreeft	  
25/11	  	  	  	  	  	  	  	  Gezelligheid	  kent	  geen	  tijd	  (Avondactiviteit!)	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  2/12	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Men	  mag	  een	  gegeven	  paard	  niet	  in	  de	  bek	  kijken	  
9/12	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Wat	  een	  poppenkast	  (Avondactiviteit!)	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  16/12	  	  	  	  	  	  	  	  	  Een	  boompje	  opzetten	  (Avondactiviteit!)	  
BELANGRIJK:	  DE	  DATUM	  VOOR	  HET	  WEEKEND	  WORDT	  NOG	  DOORGEGEVEN!	  
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#It’s	  complicated	  
#teambuilding	  

Sugar	  spice	  and	  
everything	  nice	  

Geen	  activiteit	  
Fiesta	  mundial	  
#bucketlist	  
#lekkerchille	  
	  

#Who#is#the	  
#father???	  

PARTY!!!!	  

Weekend	  
(meer	  info	  
volgt)	  

eieren	  melk,	  
boter	  ,	  bloem	  
(meer	  info	  volgt)	  

Suiker,	  

#Hohoho	  
#feestje	  (meer	  
info	  volgt)	  

#Treatyoself	  See	  there	  the	  
steamboat	  from	  
Spain	  Again	  

#GuessWho?	  
De	  
buurtpolitie	  

#prayforMol
#JesuisMol	  

Komen	  eten	  

Army	  



	  

GIDSENPLANNING	  

	  

	  

	  

16 December: Laatste 
activiteit 

16 September: geen 

activiteit 

2 December: Sinterklaas 

21 Oktober: GGA 7 Oktober: Metamorphose 

	  



	  

VOORSTELLINGEN	  LEIDING	  
	  

	  

	  
 
 
 
 

KAPOENENLEIDING	  
	  

Anne:	  
Hey	  lieve	  kapoentjes,	  
Mijn	  naam	   is	  Anne	  maar	   jullie	  mogen	  mij	  ook	  Anneke	  noemen.	   Ik	  ben	  17	   jaar	  en	  ga	  
naar	  het	   college	   in	  Mol.	   In	  mijn	   vrije	   tijd	   loop	   ik	   graag	   samen	  met	  mijn	  papa.	   Ik	  heb	  
superveel	  zin	  in	  mijn	  eerste	  jaar	  als	  leiding.	  
	  
Dikke	  kus,	  
Franse	  Bulldog	  

	  
	  
Elena:	  
	  
Hallo	  liefste	  kapoentjes,	  
Mijn	  naam	  is	  Elena	  maar	  op	  de	  gidsen	  noemen	  ze	  mij	  ook	  Stokstaartje.	  Ik	  ben	  18	  jaar	  
waarvan	  ik	  al	  12	  jaar	  lid	  bij	  de	  gidsen	  ben.	  Ik	  woon	  in	  Mol	  maar	  tijdens	  de	  week	  kan	  je	  
mij	  vinden	  in	  Antwerpen	  waar	  ik	  communicatiemanagement	  studeer.	  Op	  zaterdag	  sta	  
ik	  enthousiast	  paraat	  op	  de	  gidsen	  om	  superleuke	  spelletjes	  met	  jullie	  te	  spelen.	  Ik	  ben	  
dit	  jaar	  voor	  de	  eerste	  keer	  leiding	  dus	  ik	  vind	  het	  een	  beetje	  spannend,	  maar	  ik	  ben	  er	  
zeker	  van	  dat	  we	  samen	  met	  Anne	  en	  Claudine	  een	  top	  jaar	  gaan	  beleven!	  	  
	  
Stevige	  linker,	  Stokstaart	  

	  

Claudine:	  
	  
Hallo	  allemaal,	  	  
Mijn	  naam	  is	  Claudine	  en	  ik	  stam	  uit	  het	  jaar	  1999.	  Het	  is	  misschien	  de	  eerste	  keer	  dat	  
je	  mijn	  naam	  hoort,	  maar	  dat	  is	  normaal	  want	  ik	  ben	  helemaal	  nieuw	  bij	  de	  gidsen!	  Ik	  
weet	  misschien	  nog	  niet	  alles,	  maar	  wat	  ik	  wel	  weet	  is	  dat	  we	  ons	  elke	  zaterdag	  samen	  
zullen	  amuseren.	  Ik	  heb	  vele	  jaren	  gevolleybald	  en	  ik	  ben	  graag	  creatief	  bezig,	  met	  
tekenen	  bijvoorbeeld.	  Nog	  iets	  nieuws	  dit	  jaar:	  ik	  begin	  aan	  mijn	  studies	  in	  Gent,	  
namelijk	  toegepaste	  taalkunde	  Nederlands,	  français	  und	  Deutsch.	  Kort	  samengevat	  
hou	  ik	  van	  soep,	  nieuwe	  schoenen,	  de	  lente,	  blote	  voeten	  in	  het	  gras,	  uitgeslapen	  zijn,	  
iemand	  blij	  maken,	  een	  leuk	  liedje	  ontdekken,	  verrassingen	  en	  dingen	  organiseren.	  
Een	  gelukkig	  nieuw	  gidsenjaar!	  

	  
Claudine



	  

KABOUTERLEIDING	  
	  

	  

	  

Nina:	  
	  
Hallo	  lieve	  kaboutertjes,	  
Ik	  ben	  Nina	  maar	  op	  de	  gidsen	  noemen	  ze	  mij	  ook	  wel	  eens	  chinchilla.	  Ik	  ben	  17	  jaar	  en	  
ga	  nu	  naar	  mijn	  laatste	  jaar	  middelbaar	  humane	  wetenschappen.	  Mijn	  favoriete	  dag	  
van	  de	  week	  is	  zaterdag,	  omdat	  het	  dan	  eindelijk	  gidsen	  is	  (duh)!	  In	  mijn	  vrije	  tijd	  ga	  ik	  
graag	  eens	  dansen	  met	  vriendinnen	  en	  speel	  ik	  toneel.	  Ik	  heb	  er	  super	  veel	  zin	  in	  
om	  samen	  met	  Ezra,	  Tine	  en	  Fien	  er	  een	  top	  jaar	  van	  te	  maken!	  
	  
Stevige	  linker,	  Chinchilla	  
	  
Ezra:	  

Hallo,	  
mijn	  naam	  is	  nuchtere	  Sijs	  of	  ook	  wel	  Ezra.	  Dit	  is	  mijn	  derde	  jaar	  als	  leiding	  en	  daar	  heb	  
ik	  veel	  zin	  in.	  Tot	  Kerstmis	  zullen	  jullie	  me	  helaas	  niet	  zien.	  Ik	  studeer	  namelijk	  het	  
eerste	  semester	  in	  Montréal,	  Canada.	  Als	  ik	  terugkom	  kan	  je	  me	  door	  de	  week	  
terugvinden	  in	  Brussel	  waar	  ik	  agogische	  wetenschappen	  studeer	  aan	  de	  VUB.	  Mijn	  
enige	  en	  allerleukste	  hobby	  is	  de	  gidsen!	  Als	  ik	  niet	  op	  de	  gidsen	  ben,	  ga	  ik	  graag	  
wandelen	  met	  mijn	  hondje	  Milly.	  Ik	  kijk	  enorm	  uit	  om	  de	  fantastische	  kabouters	  te	  
leren	  kennen	  als	  ik	  terugkom	  uit	  Canada!!!	  
	  

Tine:	  
	  
Dag	  lieve	  Kaboutertjes!	  	  
Ik	  ben	  Tine,	  maar	  sommige	  onder	  jullie	  kennen	  mij	  natuurlijk	  al!	  Want	  na	  één	  jaar	  
kapoenenleiding,	  ben	  ik	  helemaal	  klaar	  voor	  een	  jaar	  kabouterleiding!	  Wanneer	  ik	  niet	  
op	  de	  gidsen	  ben,	  kan	  je	  me	  vinden	  in	  Antwerpen,	  waar	  ik	  Nautische	  wetenschappen	  
studeer.	  Als	  ik	  niet	  achter	  de	  schoolbanken	  zit	  of	  op	  de	  gidsen	  ben,	  spreek	  ik	  graag	  af	  
met	  vrienden	  of	  sport	  ik	  graag.	  
Als	  je	  wilt	  mag	  je	  me	  ook	  wel	  slangehalsvogel	  noemen,	  en	  samen	  met	  mijn	  drie	  
medeleiding,	  Ezra,	  Fien	  en	  Nina	  gaan	  wij	  proberen	  om	  elke	  week	  weer	  leuke	  
activiteiten	  te	  verzinnen!	  Hebben	  jullie	  er	  zin	  in?	  Wij	  alvast	  wel!	  
	  
Stevige	  linker	  
	  
Fien	  W.:	  
	  
Hallo!	  	  
Mijn	  naam	  is	  Fien,	  maar	  je	  mag	  me	  zeker	  ook	  Steenbok	  noemen.	  Ik	  heb	  een	  zalig	  eerste	  
jaar	  als	  leiding	  achter	  de	  rug.	  Ik	  kijk	  er	  dus	  heel	  erg	  naar	  uit	  om	  aan	  ons	  nieuwe	  Gidsen	  
jaar	  te	  beginnen!	  Dit	  jaar	  zal	  ik	  mij	  100%	  inzetten	  als	  kabouterleiding	  en	  krijg	  ik	  ook	  
mijn	  voortotem,	  SPANNEND.	  Ik	  woon	  in	  Olmen	  maar	  door	  de	  week	  zal	  je	  me	  eerder	  in	  
Leuven	  terug	  vinden	  waar	  ik	  sociologie	  studeer.	  In	  het	  weekend	  kom	  ik	  natuurlijk	  even	  
naar	  huis	  om	  me	  dan	  zo	  snel	  als	  ik	  kan	  naar	  de	  Gidsen	  te	  reppen.	  Tot	  snel!!	  



	  

WOUDLOPERLEIDING	  
	  

	  

	  

Isabelle:	  
	  
Hallo	  Woudlopers,	  
Mijn	  naam	  is	  Isabelle	  een	  ik	  zal	  dit	  jaar	  één	  van	  jullie	  leidsters	  zijn.	  Aangezien	  dit	  mijn	  
eerste	  jaar	  als	  leiding	  zal	  zijn,	  ben	  ik	  erg	  benieuwd	  naar	  hoe	  alles	  zal	  verlopen.	  Maar	  ik	  
ben	  ervan	  overtuigd	  dat	  het	  een	  tof	  jaar	  zal	  worden	  met	  jullie!	  Twee	  kampen	  geleden	  
kreeg	  ik	  mijn	  totem:	  kameleon.	  Dit	  jaar	  ga	  ik	  nog	  een	  jaartje	  Latijn-‐wetenschappen	  
studeren	  aan	  het	  College	  in	  Mol.	  
	  
Tot	  binnekort!	  
Stevige	  linker,	  Isabelle/	  kameleon	  
	  

	  
Lore:	  

	  
Ola	  Wolo’s	  van	  2017!	  
Ik	  ben	  Lore,	  ik	  ben	  17	  jaar,	  ik	  woon	  in	  Mol	  en	  dit	  zal	  mijn	  eerste	  jaar	  als	  leiding	  worden,	  
ik	  heb	  er	  alvast	  super	  veel	  zin	  in	  en	  het	  is	  natuurlijk	  ook	  een	  beetje	  spannend	  maar	  ik	  
ben	  zeker	  dat	  dat	  helemaal	  goed	  komt	  met	  jullie	  en	  mijn	  medeleiding	  erbij!	  Nog	  wat	  
over	  mezelf:	  ik	  ga	  nu	  beginnen	  aan	  het	  laatste	  jaar	  op	  het	  Sint-‐	  Jan	  Berchmanscollege	  
in	  Mol,	  na	  school	  vind	  je	  me	  ofwel	  al	  studerend,	  al	  lezend,	  al	  wandelend	  met	  mijn	  hond	  
of	  in	  de	  danszaal	  terug	  maar	  zaterdag	  is	  exclusief	  gereserveerd	  voor	  de	  gidsen.	  Ik	  ga	  
mijn	  best	  doen	  jullie	  heel	  het	  jaar	  door	  op	  zaterdagen	  geëntertaind	  te	  houden!	  
	  
Xoxo	  
Lore	  
	  
	  

Lizzy:	  

	  
Heet	  Lizzy	  -‐	  Woudloperleiding	  -‐	  Eet	  graag	  jagersschotel	  -‐	  Speelt	  toneel	  -‐	  Zingt	  en	  danst	  
graag	  -‐	  Kan	  niet	  zingen	  en	  dansen	  -‐	  Studeert	  af	  en	  toe	  -‐	  Professionele	  babysitter	  -‐	  Kan	  
goed	  een	  lucifer	  nadoen	  -‐	  Kijkt	  naar	  Thuis	  -‐	  Heeft	  een	  goudvis	  die	  Marcel	  heet	  -‐	  Bestaat	  
sinds	  1997	  
	  
XXX,	  Enthousiaste	  Toekan	  



	  

JONGGIDSENLEIDING	  
	  

	  

	  

Lena:	  
	  
Hellloooo!	  	  
Lena	  hier!	  Dit	  jaar	  mag	  ik	  leiding	  zijn	  van	  de	  Jonggidsen	  en	  ik	  heb	  er	  zooo	  veel	  zin	  in!	  
Wanneer	  ik	  niet	  in	  men	  hometown	  Bel	  ben,	  kan	  je	  me	  vinden	  in	  ofwel	  Antwerpen	  waar	  
ik	  Toegepaste	  Economische	  wetenschappen	  studeer,	  ofwel	  in	  Oostenrijk	  waar	  ik	  
'Skilehrerin	  Lena'	  ben.	  I	  loveeee	  lekker(vegetarisch)	  eten,	  skiën,	  muziek,	  reizen,	  
schilderen	  en	  vooral	  mijn	  liefste	  vrienden	  en	  vriendinnen.	  Tot	  snel	  liefste	  Jogi's!!!	  	  
	  
X	  Lena	  
	  

 
Leonie:	  
	  
Dagdagdagdagdaaaag	  lieve	  jonggidsen	  (en	  al	  de	  rest	  die	  dit	  leest)!!	  	  
Ik	  ben	  Leonie,	  aka	  gibbon,	  ik	  kijk	  er	  suuuper	  hard	  naar	  uit	  om	  dit	  jaar	  leiding	  te	  worden	  
en	  ik	  ben	  er	  zeker	  van	  dat	  het	  een	  topjaar	  zal	  worden	  met	  jullie	  en	  al	  mijn	  medeleiding!	  
Ik	  	  woon	  diep	  verscholen	  in	  de	  bossen	  van	  Millegem.	  Door	  de	  week	  zit	  ik	  echter	  te	  
studeren	  in	  Leuven.	  Ik	  zing,	  dans	  en	  sport	  heel	  graag,	  maar	  het	  liefst	  van	  al	  kom	  ik	  me	  
lekker	  vuil	  maken	  op	  de	  gidsen.	  Ik	  hou	  van	  sjorren,	  in	  bomen	  klimmen	  en	  chillen	  bij	  een	  
vuurtje!	  Ik	  kan	  niet	  wachten	  om	  jullie	  te	  zien	  zodat	  jullie	  alles	  over	  jezelf	  tegen	  mij	  
kunnen	  vertellen!	  
Tot	  sneeel!!	  
	  
Stevige	  linker,	  	  
Gibbon.	  

	  
Anouk:	  

	  
	  



GIDSENLEIDING	  

	  

	  

	  

	  

Cato:	  
Hallo	  iedereen,	  ik	  ben	  een	  vrouw	  die	  de	  gas	  wel	  eens	  doet	  branden	  en	  dat	  mogen	  
jullie	   letterlijk	   nemen.	   Ik	   sta	   graag	   achter	   het	   fornuis	   en	   neus	   graag	   tussen	   de	  
kookboeken.	  Vorig	   jaar	  heb	   ik	  de	  gidsen	  mogen	  entertainen	  en	  dat	   is	  dit	   jaar	  niet	  
anders!	   Ik	   kijk	   er	   naar	   uit	   om	   nog	   eens	   helemaal	   los	   te	   gaan	   in	   het	   bos	   en	   om	  
spannende	  activiteiten	  te	  doen	  in	  het	  centrum!	  

	  
Stevige	  linker,	  

Vrijheidslievende	  maki!	  

	  
Yasmien:	  
	  
Hallo,	  
Mijn	  naam	  is	  Yasmien	  ook	  wel	  bekend	  als	  ‘De	  Frak’	  of	  Koala.	  Ik	  ben	  19	  jaar	  oud,	  maar	  
tegen	  eind	  november	  kan	  je	  mij	  vinden	  op	  tram	  2.	  Doorheen	  de	  week	  zit	  ik	  in	  
Antwerpen	  waar	  ik	  verpleegkunde	  studeer	  en	  in	  de	  weekends	  ben	  ik	  te	  vinden	  op	  het	  
lokaal	  of	  in	  Ginderbuiten	  City.	  Dit	  jaar	  word	  ik	  voor	  mijn	  derde	  jaar	  leiding	  van	  ‘mijn	  
parels’	  (hopelijk	  zijn	  jullie	  mij	  nog	  niet	  beu).	  Ik	  kijk	  er	  heel	  hard	  naar	  uit	  om	  er	  een	  top	  
jaar	  en	  top	  buitenlandskamp	  van	  te	  maken	  samen	  met	  Catotski	  en	  Margotter!	  
Hopelijk	  hebben	  jullie	  er	  evenveel	  zin	  in!	  
	  
Stevige	  linker,	  
De	  Frak	  

	  
Margot:	  
	  
Wist	  je	  dat…	  

♥ Mijn	  naam	  Margot	  is,	  maar	  Otter	  of	  Margotter	  evengoed	  is	  voor	  mij?	  
♥ Ik	  bijna	  19	  jaar	  ben?	  (9	  september!!!!)	  
♥ Ik	  studeer	  in	  ’t	  Stad,	  ook	  wel	  bekend	  als	  Antwerpen?	  
♥ Ik	  daar	  toegepaste	  psychologie	  studeer?	  
♥ Ik	  in	  de	  weekends	  te	  vinden	  ben	  in	  Rosselaar	  City?	  	  
♥ Maar	  stiekem	  meer	  op	  het	  lokaal	  rondhang	  dan	  thuis?	  	  
♥ Dit	  mijn	  14e	  jaar	  op	  de	  gidsen	  is?	  
♥ Dit	  mijn	  2e	  jaar	  als	  leiding	  is?	  
♥ Ik	  héél	  excited	  ben	  om	  samen	  met	  Frak	  en	  Cato	  de	  gidsen	  te	  entertainen?	  
♥ Mijn	  inspiratie	  nu	  op	  is?	  

	  
Stevige	  linker,	  	  
Margotter!!!!
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Fien	  J:	  
	  
Hey	  hallo!!!	  	  
Ik	  ben	  Fien.	  Ook	  wel	  djanssen	  genoemd	  en	  sinds	  kamp	  mag	  je	  me	  ook	  als	  
levensgenietende	  orang-‐oetang	  aanspreken.	  Zoals	  mijn	  totem	  het	  al	  zegt	  geniet	  ik	  van	  
de	  kleine	  dingen!	  Ik	  houd	  van	  leuke	  feestjes	  waar	  je	  heel	  hard	  kan	  dansen,	  lekker	  eten	  
(hmmm	  scampi’s)	  en	  natuurlijk	  naar	  de	  gidsen	  gaan.	  Door	  de	  week	  ben	  ik	  te	  vinden	  in	  
Gent	  waar	  ik	  journalistiek	  studeer.	  Vanaf	  dit	  jaar	  heb	  ik	  geen	  leden	  meer	  (wat	  ga	  ik	  ze	  
toch	  missen	  die	  schatjes).	  Maar	  begin	  ik	  wel	  samen	  met	  Charlotte	  en	  Ine	  aan	  een	  
nieuw	  avontuur;	  groepsleiding	  zijn.	  Mega	  spannend!!!!	  Maar	  wel	  heel	  leuk.	  	  
Ik	  kijk	  ernaar	  uit	  om	  weer	  elke	  zaterdag	  er	  een	  top	  zaterdag	  van	  te	  maken.	  	  
	  
Tot	  dan!	  	  

	  
	  

Ine:	  
	  
Hey	  daar!	  	  
Mijn	  naam	  is	  Ine,	  maar	  als	  je	  Vink	  roept,	  luister	  ik	  ook.	  Ik	  ben	  20	  jaar	  en	  studeer	  
Pedagogie	  van	  het	  Jonge	  Kind	  in	  Antwerpen.	  Na	  2	  jaar	  kapoenenleiding	  te	  zijn,	  is	  het	  nu	  
tijd	  voor	  iets	  nieuw.	  Samen	  met	  Fien	  en	  Charlotte	  ga	  ik	  mijn	  uiterste	  best	  doen	  als	  
groepsleiding!	  Hoewel	  ik	  het	  nog	  heel	  spannend	  vind,	  kijk	  ik	  er	  ook	  enorm	  naar	  uit!	  Het	  
wordt	  een	  super	  jaar!!	  	  
	  
Stevige	  linker	  -‐	  Charmante	  Vink	  
	  
	  
Charlotte:	  
	  
Jow!	  	  
Ik	  ben	  Charlotte,	  maar	  als	  je	  Charlie	  of	  wasbeer	  zegt,	  luister	  ik	  even	  goed.	  Ik	  vind	  de	  
spaghetti	  bolognaise	  van	  mijn	  mama	  de	  allerbeste,	  ik	  vind	  het	  leuk	  om	  iets	  te	  gaan	  
drinken	  met	  m'n	  vrienden,	  ik	  speel	  piano,	  sport	  graag	  en	  ik	  ben	  een	  echte	  THUIS-‐fan.	  
Maar	  ik	  doe	  niets	  liever	  dan	  elke	  zaterdag	  naar	  de	  gidsen	  te	  gaan!	  Voila!	  Dat	  was	  het!	  	  
	  
XXX	  Wasbeer	  
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